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Welkom in de wereld van M@ODHOOD.
Ik ben Zusilia, en dit is ons eerste nummer.
Een plek waar sfeer, stilte en rauwe schoonheid samenkomen.

Urban Silence. Het klinkt als een tegenstrijdigheid: stad, lawaai,
beweging.. en dan stilte. Maar juist daar, tussen het gebrul van beton en
het gefluister van schaduwen, ontstaat iets magisch. Het zijn die momenten
waarop je het ritme van de stad voelt zonder dat iemand spreekt. Waar licht
en schaduw elkaar ontmoeten, en alles wat verborgen was ineens zichtbaar
wordt.

In deze eerste editie hebben we artiesten verzameld die datzelfde gevoel
weten te vangen. Zij werken met licht en donker, met ruimte en leegte, met
alles wat tussen woorden en beelden leeft. Hun werk fluistert verhalen die
niet verteld kunnen worden, maar die je voelt in elke lijn, elke textuur en
elke belichting.

MOODHOOD is voor iedereen die durft te kijken, te voelen en te ervaren.
Het is een uitnodiging om stil te staan, om te ontdekken wat zich achter het
lawaai van het dagelijkse leven bevindt, en om jezelf onder te dompelen in

de rauwe poézie van een stedelijke stilte.

Dank dat je deze eerste stap met ons zet. Laten we samen luisteren naar
wat de stilte ons te zeggen heeft.

— Zusilia Brouwer
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"Doe dingen op jou tempo

het leven is geen race”




Jim Beuks




M@ODHOOD | Feature Artist

Jim Beuks

Jim Beuks is een Nederlandse kunstenaar uit Amsterdam,
bekend om een oeuvre dat diep verweven is met zijn
persoonlijke geschiedenis en culturele wortels.

Al op jonge leeftijd werd zijn fascinatie voor
schilderkunst zichtbaar.

Die vroege passie groeide uit tot een artistieke reis
waarin hij een eigen, kenmerkende signatuur ontwikkelde:
expressief, gelaagd en onmiskenbaar introspectief.




Zijn werk laat zien dat hij alle facetten van het schilderen
beheerst.
In elk doek zet hij persoonlijke emoties om in visuele
taal.

Zijn vermogen om pijn, schoonheid en herinnering te
transformeren tot krachtige beelden geeft zijn creaties
zowel emotionele diepgang als levendige expressie.
Elk werk nodigt de toeschouwer uit om stil te staan, te
voelen en opnieuw te kijken.



Beuks' schilderijen weerspiegelen de vele culturele
invloeden die zijn artistieke visie hebben gevormd.
Ze bieden een venster op zijn wereld en op de verhalen
die daarin resoneren.

Zijn werk is te zien geweest in binnen zoals Amsterdam
en buitenland, met exposities in onder andere Parijs,
Zirich, Oman, Manilla en vele andere internationale

kunststeden.



MOODHOOD

"Je hebt de kracht om je eigen vrede te bewaren"




Urhan Silence over Ligengrau

Eigengrau.

De kleur die verschijnt
wanneer het licht verdwijnt.
Het donker dat geen zwart
is, maar een fluistering
tussen schaduw en
waarneming.

In deze eerste editie van
MGODHOOD bewegen we
door de stad terwijl zij haar
adempauzes verstopt in
tussenruimtes, in de
momenten die niemand ziet
behalve wie stil genoeg
durft te kijken.

De Stad in Eigengrau

Wanneer de stedelijke drukte eindelijk uitademt, ontstaat er een sfeer die niet
wordt geleid door neon, verkeer of stemmen.

Het is de stilte na alles.

Niet leeg, maar geladen.

Een ruimte waarin je je eigen contouren opnieuw kunt voelen.
Urban silence is geen rustpunt het is een veld waarin je jezelf hoort
terugkaatsen.



WAAROM EIGENGRAU?

OMDAT HET DE KLEUR IS VAN INNERLIJK LICHT.

OMDAT HET LAAT ZIEN DAT DUISTERNIS NOOIT ECHT DUISTER IS.

OMDAT HET PRECIES DE TINT IS WAARIN GEDACHTEN,

HERINNERINGEN EN EMOTIES VLOEIBAAR WORDEN EN ZICH OPNIEUW KUNNEN VORMEN.




[n eigengrau:

vervaagt het harde van architectuur tot zachte grenzen,

wordt beweging vertraagd,

krijgt iedere stap een echo van betekenis,

en verschijnen de verhalen die overdag niet passen in de heldere ruis.




MQ@ODHOOD onderzoekt geen trends, maar toestanden.
In Urban Silence over Eigengrau ervaren we:

o Stilte als rebellie tegen constante prikkels

e Ruimte als luxe in een stad die nooit ophoudt
e Donkerte als eerlijkheid

e Waarneming als kunstvorm

Het gaat om de momenten waarop je niet consumeert, maar observeert.
Waarop je niet beweegt, maar aanwezig bent.
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De Mens achter de Stilte

Urban silence nodigt je uit om het masker van de dag even
af te zetten.

Wanneer de stad dimt, wordt je binnenwereld luid genoeg
om gehoord te worden.

Hier, in deze tussenkleur van het bewustzijn, ontstaat een
rauwe vorm van waarheid.

Wat blijft er van je over wanneer je niet reageert op
snelheid, licht of verwachtingen?
Wie ben je in eigengrau?

Visuele Moodboardwoorden
(voor sfeer, fotografie, art direction)

zachte korrel

hoge schaduwen
vervaagde skyline

regen op stoeptegels
slow shutter movement
glas + reflecties
minimalisme in beweging
onderbroken stilte
nachtademhaling
verlicht vanuit binnenuit
texturen van beton + huid

MOODHOOD Manifest — Issue #1

We openen dit eerste nummer met een uitnodiging:
Ga het donker in zonder angst, en vind daar de geluidloze stad die jou weerspiegelt.
Urban Silence over Eigengrau is een ode aan:

e de nuance van schaduw,

o de schoonheid van het bijna-onzichtbare,
e en het moment waarop de stad en jij even luisteren naar dezelfde stilte.



OBED FRITZ PHOTO STORY

Jarkarta , Indonesié

Het werk van Obed Fritz ontstaat uit stille observaties van het
nachtleven momenten die vaak onopgemerkt blijven.

Hij wordt aangetrokken door de ruimte tussen uitputting en
sereniteit, waar menselijke gebaren meer waarheid onthullen dan
zorgvuldig geconstrueerde expressies ooit kunnen.

Zijn fotografie jaagt geen spektakel na; in plaats daarvan legt
hij de lagen van stilte bloot die verborgen liggen in alledaags
menselijk gedrag.

In deze afbeelding belichamen de oude man en de kat twee vormen
van eenzaamheid die naast elkaar bestaan.

Hun aanwezigheid is niet dramatisch, maar diepgaand eerlijk.
De rustige houding van de man, gecombineerd met de kat die nabij
hem rust, creéert een emotionele verbinding die verder gaat dan
documentaire fotografie; het wordt een psychologisch portret van

de nacht.

Het onnatuurlijk ogende kleurenpalet diep bordeauxrood verweven
met koel cyaan’isch een bewuste artistieke keuze.
Het roept een innerlijke atmosfeer op, een stemming eerder dan een
letterlijke weergave.

Deze toon fungeert als een narratief middel dat gevoelens van
vervreemding, bevroren tijd en het onuitgesproken samenspel tussen
mens en omgeving versterkt.

Het gevoel over het hoofd te worden gezien of vergeten komt niet
voort uit grootse composities, maar uit de subtiele eenvoud van
een gemarginaliseerd bestaan.

De visuele taal van Obed Fritz is donker, intiem en doordrenkt met
verborgen emotionele stromingen.
Voor hem is fine art street photography de transformatie van
alledaagse momenten tot emotionele ervaringen.

Deze kenmerkende toon ontstaan uit experiment vertegenwoordigt
zowel zijn persoonlijke esthetiek als zijn wens om fragmenten van
de Indonesische nachtcultuur met de wereld te delen, via beelden

die rijk zijn aan sfeer en psychologische diepte.






mening
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Deze foto draagt een soort stilte die je niet meteen
ziet, maar die langzaam in je borstkas kruipt.

Het is geen stilte van leegte, maar van mensen die al zo
lang bestaan dat ze bijna samenvallen met hun omgeving.
De oude man en de kat zitten daar niet als onderwerp,
maar als herinnering alsof ze al jaren onderdeel zijn van
precies dezelfde vierkante meter nacht.

Wat deze foto zo MPAODHOOD maakt, is dat er geen poging

wordt gedaan om het mooier te maken dan het is.

Het licht is onrustig, bijna ongezond, maar juist

daardoor eerlijker dan licht ooit kan zijn.
De kleuren botsen niet; ze fluisteren.
Dat diepe bordeauxrood dat langs hem hangt voelt als
vermoeid bloed, en het koele cyaan dat het breekt, als
een laatste restje helder denken.

De man kijkt naar niets en alles tegelijk precies dat
punt waarop je niet meer weet of je nog wakker bent of
alleen doorraast op automatische piloot.

De kat daarentegen is puur zijn: een stille getuige van
een leven dat niemand ziet.

Samen vormen ze een soort toevallig pact van eenzaamheid.
Niet tragisch.

Niet zielig.

Gewoon existentieel.

Deze foto vangt een waarheid waar veel mensen aan
voorbijlopen: dat sommige levens zich niet afspelen in
verhalen, maar in tussenruimtes.

Tussen moe en kalm. Tussen blijven en verdwijnen.
Tussen gezien worden en oplossen in de nacht.

Het is geen beeld dat je moet begrijpen; het is een beeld
dat je moet voelen.
En wat je voelt, is dat er in de marges van het
nachtleven méér menselijkheid zit dan in alle felle
lichten erboven.



Ongepolijst. Onvoorspelbaar. Ongedefinieerd.



Want voordat een idee een concept wordt, voordat
een concept een schets wordt, en voordat een
schets iets tastbaars wordt, bestaat het eerst
in zijn puurste vorm: abstract.

Het moment waarop je voelt dat er iets leeft,
maar je nog niet weet wat.
Dat is de oorsprong.
Dat is waar creativiteit zijn eerste adem haalt.
Dat is waar MOODHOOD ontstaat.

Abstractionisme erkent iets wat we vaak
vergeten:
De menseli jke binnenwereld is niet
lineair, helder of logisch.
Ze 1s een verzameling moods, bewegingen,
energieén, sensaties.

En abstractie biedt daar ruimte voor
zonder dat het gevangen wordt in woorden
of vormpjes die de lading niet dragen.

In het abstracte is alles nog mogelijk.
Niets ligt vast.
Niets hoeft al te kloppen.
En juist daarom is het de meest zuivere
fase van creativiteit:
het is de fase vé6r de keuzes, voobr de
grenzen, vo66r de structuur.



WANT ABSTRACTIE IS DE WAARHEID VOOR JE HAAR ONDER
WOORDEN BRENGT.

HET IS DE EMOTIE ZONDER DE VERKLARING.

HET IS DE IMPULS DIE GEEN TOESTEMMING VRAAGT.

HET IS DE MENS ACHTER DE VORM.

EN ALS JE LANG GENOEG NAAR ABSTRACTIE KIJKT NAAR
KUNST, NAAR IDEEEN, NAAR JEZELF BEGINT ER IETS
BIJZONDERS TE GEBEUREN:

JE ZIET NIET WAT HET VOORSTELT, MAAR WAT HET
VRIJMAAKT.

IN JE HOOFD.

IN JE HANDEN.

IN JE CREATIVITEIT.

AR s LIREVI TR

DAT IS DE KRACHT VAN ABSTRACTIONISME.
EN DAT IS DE ZIEL VAN MOODHOOD.

HET PLATFORM HERINNERT ONS AAN IETS ESSENTIEELS:
CREATIVITEIT BEGINT NIET BIJ BEGRIJPEN, MAAR BIJ
VOELEN.

NIET BIJ VORM, MAAR BIJ POTENTIE.

NIET BIJ ZEKERHEID, MAAR BIJ NIEUWSGIERIGHEID.



— 1s de uitnodiging om terug
te keren naar dat beginpunt
naar de rauwe, open ruimte

waar alles mag ontstaan,
zonder haast om het te
definiéren.

Want soms is de meest zuivere
creatie diegene die nog geen
taal heeft.

Alleen een mood.

Alleen een beweging.
Alleen een abstract begin.

CATCH THE VIBE. TELL THE STORY.



Jim Beuks

JIM i J
BEUKS The Artist Behind The Color



De bron van de maker

Tijdens ons online video-interview op 4 december 2025 werd opnieuw bevestigd
waar MOODHOOD voor staat: het verhaal achter het werk is nooit los te zien
van degene die het maakt.

Want kunst kan door iedereen worden geinterpreteerd, maar alleen de maker
kent de oorsprong.

De bron.

De waarheid achter de kleuren en vormen.

En die maker, in dit geval, is Jim Beuks kunstenaar, denker, voeler, maar
bovenal: professioneel schilder met een missie.

Van kinderlijke aantrekkingskracht naar volwassen richting

Jim groeide op met kunst als onderdeel van zijn DNA.

Kunstenaars in de familie, creativiteit aan de keukentafel, beelden en verhalen die
zonder woorden werden doorgegeven.

Toch was het zijn eigen nieuwsgierigheid die hem al op jonge leeftijd deed starten met
schilderen, rond zijn achtste levensjaar.

Daarna bracht het leven hem langs omwegen.

Geen rechte lijnen, maar zoektochten.

Tot hij onverwachts ziek werd en in een periode terecht kwam waarin hij zich niet
gehoord of begrepen voelde.

“Len parasiet bracht mij in een donkere fase terechl.

Het ging er vooral om dat ik mij destijds niet gehoord of begrepen voelde.”

Na de genezing kwam er rust.
Geen abrupt einde, maar een innerlijke verschuiving.
Een besef dat die fase voorbij was, en dat er iets nieuws mocht ontstaan.

In die periode van herstel besloot Jim niet terug te grijpen naar wat hij al kende, maar
juist op zoek te gaan naar wat hij nog niet wist: zichzelf.

Een schildercursus werd geen startpunt van kunst, maar een startpunt van richting.
Van experimenteren met structuren, materialen en verschillende verfsoorten, tot het
ontdekken van een stijl die niet alleen visueel klopte, maar vooral innerlijk
resoneerde.



Jim werd niet gevormd door één doorbraak, maar door het blijven proberen tot
iets goed voelde.

Kleur als boodschap, hoop als basis

Jim schildert abstract en werkt met krachtige, levendige kleuren. Zijn werk draagt geen

zware lading, maar een bewuste intentie:

“De bedoeling van mijn werk is om mensen hoop, licht en dankbaarheid te laten

voelen. De periode van onzekerheid lag achler mij en er was ruimte voor iels

nieuws.”

Waar anderen soms donkerte projecteren op abstracte kunst, koos Jim juist voor lucht
en openheid.

Zijn kleuren vertellen geen zwaarte, maar een verhaal van overwinnen, hoop en
perspectief.

Tussendoor bracht het schilderen hem zelf ook iets terug:

“Het schilderen bracht momenten van licht. Het werd mijn plek om weer adem

te halen en te voelen dat er meer was dan wat achter mij lag.”

De boodschap is niet verborgen, maar juist zichtbaar voor wie kijkt met het hart in
plaats van alleen de ogen.

Rust, ritme en ruimte voor creativiteit

Jim start zijn creatieve proces steevast met een moment van meditatie.
Geen urenlange sessies, maar soms simpelweg 10 minuten om de dag, de ruis en de
verwachtingen even los te laten.

Niet om te ontsnappen, maar om te openen.

“Daarna werd het rustig. Meditatie helpt me om ruimte te maken voor wat

daarna wil ontstaan. Even in mijn eigen bubbel komen, om te doen wat ik het

liefste doe: creéren.”

Na de meditatie komt het plan. Jim werkt bewust, met concept en richting, maar laat
het werk groeien terwijl het ontstaat.
Intuitie en planning ontmoeten elkaar op het doek.






“Gaandeweg kan het afwijken van het eerste idee. En dat is juist het mooie aan
creéren het hoeft niet altijd via het boekje.”

Zijn rituelen stimuleren geen perfectie, maar continuiteit.

Een ritme waarin ideeén mogen ontstaan, zonder te worden vastgezet.

Niet alleen kunstenaar, maar professionele schilder

Jim ziet zichzelf niet alleen als kunstenaar, maar als professionele schilder iemand die

zijn vak serieus neemt, discipline heeft ontwikkeld en kunst ziet als ambacht én
expressie.

Kwetsbaarheid is niet iets dat hij toont, maar iets dat hij inzet als kracht door eerlijk te
blijven over zijn oorsprong en boodschap.

Zijn grootste inzicht als schilder ?

Dat kunst niet alleen ontstaat uit inspiratie, maar ook uit zichtbaarheid en delen.

“Veel beginnende kunstenaars vergeten dat je naast creéren ook moet promoten.
Kunst leefl pas wanneer mensen het zien.
En dat vraagt ook om lef en consistentie.”

Jim moedigt elke beginnende maker aan om niet te wachten op het juiste moment,
maar om te starten voordat je er klaar voor bent:

“Gewoon beginnen,_proberen, en als je een fout maakt doorgaan.
Je leert door te doen.”

Hoop, dankbaarheid en de toekomst die nog open ligt

Jim kijkt terug op zijn ziekteperiode met dankbaarheid voor de lessen, de mensen die
hem richting gaven, en het besef dat hij er sterker uit kwam.

Hij ziet zijn kunst over vijf jaar niet groter of luider, maar:

dieper, zichtbaarder en professioneler in verbinding met zichzelf en zijn publiek.

Zijn ambitie die nog openstaat?

Niet een specifiek project, maar een gevoel:

“Ik wil blijven groeien als maker, mijn kunst nog dichter bij de mens brengen en

laten zien dat kleur altijd een brug kan zijn naar hoop en perspectief.”




schildert geen zwaarte
hij schildert
Geen stilte, maar

Geen somberheid, maar
Geen dagboek van donkerte, maar

een verhaal van ,

en

Jim, je verhaal verdient deze lichtheid.

Dank voor je richting, je eerlijkheid en je kleur.

be real, be you !



Kunststeden

“Waar de straat

Er zijn steden die gebouwd zijn om te wonen, en er zijn

fluistert en que steden die ontstaan zijn om iets te zeggen.

Kunststeden vallen in die laatste categorie: rauw in hun

ademt." oorsprong, luxe in hun uitstraling.

Hier wordt creativiteit geen expositie, maar een
levenshouding.

Een signatuur.

Een onderhuidse puls die je voelt nog voordat je
begrijpt wat je ziet.

Kunststeden zijn geen plekken.
Het zijn organismen.

Ze ademen.

Ze haperen.

Ze razen.

En precies daar in die imperfectie bloeit hun
aantrekkingskracht.

Waar Ruw de
Nieuwe Luxe
Is

De moderne
kunststad is
niet gepolijst;
ze is gestript
tot de kern.
Massief beton
naast
handgeraapte
kunstobjecten

Roest als
patina.

Neon als
kader.

Luxe ontstaat
hier niet uit
glans, maar uit
daadkracht en
authenticiteit.




Kunststeden

In deze steden is de scheidslijn tussen high culture en street culture opgelost in een nieuwe
esthetiek:
de esthetiek van het onverbloemde.

o Denk aan verlaten industriehallen die transformeren tot galeries waar de elite en de
underdogs dezelfde ruimte delen.
o Denk aan modemerken die hun campagnes schieten tussen graffiti, getekend door

anonieme handen die meer te vertellen hebben dan een PR-bericht ooit kan.

Luxe wordt hier geen product, maar een ervaring.

De Stad Als Gallerij Levend, Ongetemd,
Ongefilterd
ledere hoek is een expositie.
Elke straat een canvas.
Elk mens een performance op zichzelf.

Kunststeden tonen niet alleen kunst ze zijn kunst.

Van Tokyo’s neonlabyrinten tot Berlijns ruwe
techno-esthetiek en Parijs’ stille, decadente
rebellie... overal ontstaat een eigen signatuur.
Een visueel vocabulaire dat zich niets laat
voorschrijven.

De Nieuwe Generatie Creatieven
De nieuwe cultuurmakers zijn nomaden:
hun atelier past in een rugzak, hun discipline past niet in een hokje.

Ze creéren in metrogangen, op daken, in verlaten parkeergarages.
Hun werk wordt pas echt als het door de stad wordt opgeslokt, vervormd, gefotografeerd,
gestolen, gedeeld.
Kunst is geen bezit meer het is een spoor.

En M@ODHOOD begrijpt:
het spoor is het verhaal.




Kunststeden

Waarom Kunststeden Geen Toekomst Hebben Maar Wel Een Ziel

Het rauwe is tijdelijk.
Het luxe is veranderlijk.
Maar de ziel blijft.

Een kunststad is nooit af, nooit compleet, nooit tevreden.
Het is een plek die zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt en juist daardoor
haar aantrekkingskracht behoudt.
De ultieme luxe?
Echtheid.
Levendigheid.
De moed om niet perfect te zijn.

De moderne kunststad is een spiegel:
wat je ziet, is wie je durft te zijn.

Wij brengen deze
steden zoals ze
bedoeld zijn: zonder
filter, met aandacht
voor textuur, ritme
en de taal van het
ongeziene.
Kunststeden zijn
geen bestemming het
zijn ervaringen die
je op de huid

dragen.




Mini Gallery
INSPIRATIE IS OVERAL

claim jou spot hier

voor de volgende editie

claim jou spot hier

voor de volgende editie

@MOODHOODMEDIA



Where emotion becomes posture.



She Stayed

Je kijkt er niet rechtstreeks naar.
Je kijkt erdoorheen.

Alsof dit beeld alleen zichtbaar wordt wanneer je bereid bent afstand
te erkennen de ruimte tussen weten en voelen, tussen kijken en
dragen.

Centraal staat een engel.
Niet licht. Niet verheven.
Maar geworteld.

Haar vleugels zijn gespreid, niet om te vliegen, maar om te blijven.
Ze buigt niet. Ze wijkt niet.
Ze draagt.

Onder haar rusten lichamen tegen elkaar aan.
Naakt. Onopgesmukt. Menselijk.
Een moeder, een man, een kind geen symbolen van zwakte, maar van
waarheid.
Hier is niets verhuld.
Hier is niets mooier gemaakt dan het is.

Het kind ligt niet verscholen.
Het ligt open.
Als toekomst. Als inzet. Als vraag.

Rondom hen: steen. Architectuur. Structuur.
De stad.
De regels.
De geschiedenis.
Onbewogen.
Toekijkend.
Altijd aanwezig.

En dan is er die cirkel op de voorgrond.
Een rand.
Een grens.
Misschien bescherming.
Misschien uitsluiting.



Dit beeld vraagt geen mening.
Het stelt geen vraag die je kunt beantwoorden met woorden.

Het confronteert.

Dit is geen scéne van redding.
Dit is een scene van verantwoordelijkheid.
Van blijven wanneer vertrekken eenvoudiger zou zijn.
Van dragen zonder belofte op dankbaarheid.

M@ODHOOD gaat niet over wat mooi is.
Het gaat over wat blijft, zelfs wanneer niemand kijkt.

En jij?
Jij kijkt nu mee.

De vraag is niet wat je ziet.
De vraag is:

Wat blijf jij dragen, ook als het zwaar wordt?



VOICE OVER CASTING CALL
M@ODHOOD
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Katleen L

ndaan komt






Er zijn kunstenaars die spreken in kleur.
En er zijn kunstenaars die fluisteren in lagen.

Katleen Lievens behoort onmiskenbaar tot die
laatste categorie.

Haar werk vraagt geen aandacht het neemt
ruimte.

Niet luid, niet dwingend, maar aanwezig.
Alsof elk doek een ademhaling is die je pas hoort
wanneer je zelf stil wordt.

In een tijd waarin beeld vaak schreeuwt, kiest
Lievens voor vertraging.
Voor nuance.
Voor het onuitgesprokene.

Een ontmoeting in Brugge

Soms vindt kunst je precies daar waar je niet zoekt.

MOOODHOOD bevond zich in de buurt van Mienuus,

een winkel verscholen in de prachtige, historische stad
Brugge, Belgié.

Een plek met karakter, waar ambacht en esthetiek

samenkomen.

Via Siska Blanckaert zelf kunstenaresse en bekende van

Katleen Lievens ontstond het voorstel om kennis te

maken en een kijkje te nemen bij de Lievens Expo die op

dat moment plaatsvond in Mienuus.

Wat begon als een spontane suggestie, werd een ontmoeting die bleef hangen.
In de intimiteit van de ruimte, omringd door geschiedenis en stilte, kreeg het werk van
Lievens een extra gelaagdheid.
De setting versterkte wat haar kunst al in zich draagt: tijdloosheid, verstilling en een diep
menselijke aanwezigheid.

De huid van emotie
Wat haar werk zo intrigerend maakt, is de manier waarop het voelt alsof je niet kijkt, maar

aanraakt.
Textuur speelt een hoofdrol: ruw en zacht, open en gesloten, kwetsbaar en krachtig
tegelijk.
De lagen in haar werk zijn geen decoratie ze zijn herinneringen.
Sporen.

Stiltes die zichtbaar zijn gemaakt.
Je ziet het menselijke, maar nooit letterlijk.
Lievens vermijdt het concrete portret en kiest voor een innerlijk landschap.
Haar figuren wanneer ze er zijn lijken half opgelost in hun omgeving.
Alsof identiteit geen vaststaand gegeven is, maar iets dat voortdurend verschuift.







atleen
levens

Er schuilt een uitgesproken vrouwelijke energie in haar werk, zonder dat het ooit
eendimensionaal wordt.
Dit is geen esthetische vrouwelijkheid, maar een ervaren vrouwelijkheid.
Rauw.
Intuitief.
Soms bijna ongemakkelijk eerlijk.

Haar kunst nodigt uit tot herkenning, maar weigert uitleg.
En juist daar zit de kracht: je mag voelen zonder te begrijpen.
Elk werk fungeert als een spiegel niet van hoe je eruitziet, maar van hoe je bent op het moment
dat je kijkt.

Wat onderscheidt, is haar vermogen om iets achter te laten dat niet direct
zichtbaar is.
Haar werk blijft niet aan de muur het nestelt zich ergens onder je ribben.
Je denkt er later nog aan.

In stilte.
Onverwacht.
Bij geloven we in kunst die meer doet dan mooi zijn.
Kunst die schuurt, vertraagt, opent.
Het werk van , ontdekt via een onverwachte ontmoeting in Brugge, past

naadloos in die visie.
Het is geen antwoord het is een uitnodiging.

Een uitnodiging om even te blijven.
Om te voelen.
Om te zijn.



De Kunst die Blijft Terwijl Alles Beweegt

Er zijn materialen die luisteren,
en materialen die hun eigen wil hebben:
valt in die laatste categorie.
Het is vloeibaar, ontembaar, grillig tot het besluit dat het genoeg is
geweest
en zichzelf vastzet in een vorm die jij nooit volledig hebt bedacht.

is de kunst van het bijna.
Bijna vloeibaar.
Bijna stil.
Bijna onder controle.
En precies in dat spanningsveld ontstaat iets dat met geen enkel ander
medium te vergelijken is.

Wanneer je giett, open je een wereld die je nooit volledig kunt
voorspellen.

Pigment danst door de transparantie,

kleuren zoeken elkaar op of stoten elkaar af,

metaalpoeders zinken of zweven,

en elke beweging draagt een echo van wat je voelde op het moment
dat je het losliet.

reageert zoals emoties reageren:
het verspreidt zich, zoekt een uitweg, vult
elke holte

en laat sporen achter van wat er op dat
moment in je leefde.



Wat zo bijzonder maakt,

is de manier waarop het de tijd vangt.

Waar verf droogt,

bevriest .

Een moment dat anders allang was verdwenen

een gedachte, een impuls, een onrustige handbeweging wordt hard,
helder, tastbaar.

is transparant, maar nooit volledig te doorzien.
Onder de glans liggen lagen, dieptes, kleine toevalligheden
die pas zichtbaar worden als het licht er anders op valt.
Het lijkt soms alsof je in een landschap kijkt,
of in een herinnering die je niet helemaal kunt plaatsen.

Het materiaal dwingt je om te vertrouwen.

Om los te laten.

Om te accepteren dat je niet alles kunt sturen,
maar dat je wel kunt kiezen wanneer je zegt:

En dat is misschien de grootste kracht van
art:

het leert je dat schoonheid niet ontstaat door

volledige controle,

maar door samenwerking met het

onverwachte.

Het leert je dat kunst niet alleen is wat je

maakt,

maar ook wat je durft te laten gebeuren.



Epoxy is geen medium.

Het is een proces.

Een ritueel.

Een manier om een gevoel dat anders zou verdwijnen
vast te houden in glashelder licht.

Een vloeibare gedachte,
voor altijd stilgezet.

MOODHOOD



In een wereld die continu spreekt, kiest Nathalie Saraber voor stilte.
Niet de stilte van leegte,

maar die van aanwezigheid.

Haar werk beweegt zich niet in het domein van uitleg of symboliek.
Het staat.

Het blijft.

Het wacht niet op interpretatie, maar op nabijheid.

Wie te snel kijkt, ziet decoratie.

Wie vertraagt, merkt weerstand.

Gewicht.

Stilte.

FEATURE ARTIST

Nathalie Saraber — byNethly




Materiaal dat niet vraagt om toestemming

Saraber werkt met wat normaal wordt weggegooid.

Oesterschelpen restmateriaal, afval, overblijfsel.

In haar handen worden ze geen metafoor, maar materiaal met status.
Niet opgewaardeerd, niet verzacht.

Alleen verplaatst.

Van rand naar centrum

Elke schelp behoudt zijn vorm.

Zijn rafelrand.

Zijn geschiedenis.

Imperfectie wordt niet gecorrigeerd, maar geaccentueerd.

Zoals in de stad: geen lijn is echt recht, geen oppervlak volledig glad.
Parels verschijnen niet als versiering, maar als tegenwicht.

Klein.

Hard.

Onmiskenbaar aanwezig.

Ze vragen geen aandacht, maar trekken haar wel.

Lagen als architectuur

Haar wandwerken functioneren als structuren.

Opgebouwd.

Dragend.

Schelpen rusten op elkaar zoals gebouwen op funderingen rusten niets
zweeft, alles heeft gewicht.



Dit is geen organische romantiek.

Dit is constructie.

De werken balanceren tussen elegantie en weerstand.

Tussen glans en ruwheid.

Soms zit er een detail in dat schuurt: een schelp die te dominant is, een
compositie die net niet harmonieus wil worden.

Dat is geen toeval.

Urban silence leeft van spanning.




Luxe zonder comfort

Goud, epoxy en glans zijn aanwezig, maar nooit comfortabel.

Luxe wordt hier niet ingezet om te verleiden, maar om te confronteren.
Wat doet schoonheid wanneer ze niet zacht is?

Wanneer ze niet vraagt om bewondering, maar om aandacht?
Saraber’s werk is luxueus zonder vriendelijk te zijn.

Verfijnd zonder uitleg.

Toegankelijk zonder te behagen.

Het is kunst die zich niet aanpast aan de ruimte, maar haar verandert.

Stilte na ziekte

De oorsprong van haar werk ligt niet in
ambitie, maar in herstel.

Tijdens haar long covid-periode werd haar
wereld kleiner.

Trager.

Gelimiteerder.

Wat overbleef was focus.

Herhaling.

Aandacht voor detail.

Het werken met schelpen werd geen
therapie, maar een vorm van ordening.
Structuur aanbrengen waar controle
ontbrak.

Stilte toelaten zonder haar te
romantiseren.

Die oorsprong voel je nog steeds. In de
precisie.

n de herhaling.

n het feit dat geen enkel werk haast lijkt
te kennen.

Geen boodschap, wel aanwezigheid

Tijdens haar eerste solo-expositie in 2025 viel iets op: bezoekers spraken zacht.
Niet omdat het moest, maar omdat het vanzelf gebeurde.

Het werk vroeg geen reactie, geen mening.

Alleen aanwezigheid.

Je staat ervoor.

Je blijft even.

En dan pas gebeurt er iets.

Saraber’s werk wil niet begrepen worden.

Het wil niet verbinden, helen of verklaren.

Het is geen uitnodiging het is een ruimte. Wie erin stapt, bepaalt zelf wat er gebeurt.



Urban silence

Haar werk hoort thuis in ruimtes waar geluid al bestaat.
In steden.

In interieurs met beton, staal, glas.

Tussen architectuur en ademhaling.

Het is kunst die niet boven de wereld wil uitstijgen,
maar er middenin wil blijven staan.

Niet luid.

Niet zacht.

Aanwezig.

-

Fotograaf : Waldo van Suchtelen - Studio 51
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COLOR HAPPENS WHEN YOU LET IT

Het creatieve proces van Siska Blanckaert kunst die ontstaat door aanwezigheid
Er zijn makers die bouwen.

Die plannen.

Die sturen.

En er zijn makers die luisteren naar het moment.

Siska Blanckaert hoort bij die laatste categorie.

In haar atelier ontstaan geen doeken vanuit voorbedachte ideeén, maar vanuit aandacht.
Haar creatieproces begint niet bij een concept, maar bij een ademhaling.

Een blik naar buiten. Een gevoel dat nog geen naam heeft, maar wel richting.

Het canvas is voor haar geen doel, maar een ontmoetingspunt:

tussen binnenwereld en buitenlicht, tussen impuls en materiaal.

PAUZEREN VOOR DE EERSTE STREEK

Blanckaert betreedt het proces door te stoppen met sturen.
Door te kijken zonder te claimen.
Door te voelen zonder te oordelen.

Creativiteit, zegt ze, is geen ingeving die je bedenkt, maar een staat die je toelaat.

INTUITIE ALS GETRAINDE SPIER

Haar werkwijze oogt vrij, maar is niet willekeurig.
Intuitie is voor haar geen vaag begrip, maar spierkracht ontwikkeld door jaren van
maken, weghalen, opnieuw beginnen, en vooral: loslaten zonder verlies.






LE 3CHILDERT MET ALLES WAT NIEUWSGIERICHEID ACTIVEERT:

« Spatels die schuren in plaats van polijsten

- Penselen die doorleefd zijn voordat de verf ze ontmoet

« Acryl, epoxy, potloden, stiften en pennen

- Restmaterialen die toevallig binnen handbereik liggen

« Texturen die ontstaan uit impuls, niet uit perfectie
Materialen worden niet gekozen omdat ze passen, maar omdat ze kloppen in het
moment.

DE STEM DIE NIET MEE SCHILDERT

Waar er vroeger soms een innerlijke correctiedrang klonk netter, beter, mooier, herkent
ze die stem nu als ruis.

Een echo van verwachtingen, niet van creatie.

Ze bedankt die stem vriendelijk, zonder strijd en laat haar los voor ze het canvas bereikt.

Wat overblijft is geen leegte, maar speelruimte.
Geen ‘het moet’, maar ‘het klopt’.

Geen perfectie, maar presentie.

Geen concept, maar contact.

RLEUR ALS AUTONOME KRACHT

Kleur ontstaat wanneer je het toestaat.
Wanneer je niet produceert op aanvraag, maar creert vanuit ervaring.
Wanneer je niet schildert om te laten zien, maar om te volgen wat er al is.

Haar doeken nodigen uit, in plaats van te instrueren.






Ze zeggen niet: kijk hoe diep dit is, maar fluisteren: blijf even hier.

Even hangen.

Even voelen.

Even lachen misschien.

Even zakken in kleur en vorm.

EEN TEGENBEWEGING ZONDER PROTEST

In een maatschappij die versnelt, is haar werk geen pauzeknop, maar een
open deur.

Een ruimte waar niets opgelost hoeft te worden, waar niets afgemaakt
hoeft te worden behalve het proces zelf.

Een plek waar kleur mag gebeuren.

Niet omdat het moet;

Maar omdat het waar is.

Color happens when you let it.

€)  BiANCKARRT Siska

r@ BLANCRAERTSISKA
Linked@  3[5KA BLANCKAERT
WWWALL-ABOUT-LOVEBE




CREDITS - MOAODHOOD Zine Issue #1
Urban Silence

In een wereld die schreeuwt in pixels, snelheid en beton..
vonden wij stilte in elkaar.

Deze eerste editie bestaat niet alleen uit papier en inkt,
maar uit mensen die durfden te voelen, te kijken en te
creéren vanuit een plek zonder ruis.

Aan iedere maker, schrijver, fotograaf, kunstenaar en
denker die meebouwde aan Urban Silence:
Dank dat jullie je talent niet alleen deelden, maar ook
jullie nuance.

Voor elke vastgelegde schaduw, elk eerlijke woord, elke
korrelige stadskiek, elke stilte tussen de regels jullie
maakten van ruis een verhaal.

Jullie werk gaf de stad een stem zonder geluid.
Jullie creatie werd de brug tussen urban chaos en inner

peace.

En bovenal: jullie vertrouwden een visie die nog niet
bestond, maar wel moest ontstaan.

Deze issue is het bewijs dat:

o Stilte 00k urban is
o kwetsbaarheid 6ok kracht is
. kunst 00k een ademteug kan zijn

Jullie namen die adem. En wij voelden hem.

Met trots, dankbaarheid en een vleug rauwe stilte,
de creator van MJODHOOD

-Zusilia Brouwer



